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REAGEREN KAN
Hebt u vragen of bedenkingen? Wilt u gewoon uw mening of een gedachte kwijt? 

U kan steeds reageren via eboonet@skynet.be.

Als u de voorkeur geeft aan pen en papier of de telefoon dan treft u ons op 
Het Werk der Daklozen, Aan de Rand, t.a.v. Etienne Boonet, Blindestraat 6, 2000 Antwerpen.  

Tel. 0475 26 05 70 
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U KAN ONS HELPEN door ons project ‘renovatie van gebouwen WDD’ financieel te steunen. 
Wij danken u voor elke gift, hoe klein deze ook mag zijn!

VOOR GIFTEN ONDER 40 EURO EN/OF INDIEN U GEEN FISCAAL ATTEST WENST, kan u storten op rekening:

Bankrekening IBAN BE 23 4127 1725 8191
van HET WERK DER DAKLOZEN, BLINDESTRAAT 6, 2000 ANTWERPEN

* * * * * * *
GIFTEN VANAF 40 EURO KAN U (BINNEN EENZELFDE BUGERLIJK JAAR) AFTREKKEN VAN UW BELASTINGEN.

Hiervoor hebt u een fiscaal attest nodig. Dit attest kan u enkel bekomen als u stort op onze EIGEN PROJECTREKENING binnen de 
Koning Boudewijnstichting. De Stichting verleent de wettelijke fiscale vrijstelling aan schenkers die via onze eigen projectrekening giften 

doen. U kan storten op rekening: 

Bankrekening BE10-0000-0000-0404 
van KONING BOUDEWIJNSTICHTING, BREDERODESTRAAT 21, 1000 BRUSSEL

Mededeling: 623/3706/30039

© ID/ Jan Van der Perre

Voorzichtig positief
Iets verderop tuurt een iets oudere man in het oneindige. 
'Een bekend gezicht', aldus Marc. Wanneer zij polsen 
hoe het gaat, knikt de Nederlander voorzichtig positief. 
De koffie en sandwich smaken hem, zoveel is duidelijk. 
'Hij komt regelmatig naar inloopcentrum De Dageraad', 
zegt Erik. 'In zijn thuisland worstelde hij met de aan-
klampende manier waarop de psychiatrie er werkt. Hij 
vluchtte weg en belandde zo in deze netelige situatie. 
Maar ondertussen weet hij waar hij terechtkan voor 
hulp', stelt Erik positief.

Vlak bij de uitgang richting het metrostation ligt een per-
soon onder een fietsparkeerplaats. Erik tracht hem via 
enkele kordate 'goedemorgen' wakker te maken, maar 
de man slaapt diep. 'In zo’n geval forceren we niets en 
laten we onze informatiefiches achter.'

Via het Centraal Station gaat het vervolgens richting de 
ondergrondse parking aan het Kievitplein. In de trappen-
hal stuiten we op een Poolse jongeman. 'Ik ken de 
plaatsen en heb geen extraatjes nodig', geeft hij kordaat 
maar beleefd aan.

Iets hogerop ligt een duo zijn roes uit te slapen. De man 
ligt met zijn rug op een flinterdunne mat, de vrouw laat 
haar lichaam rusten op het zijne. 'We gaan straks naar de 
Dageraad', zegt hij met een krakende stem. Erik gebaart 
om voort te gaan. Hij kent het koppel en weet dat het af 
en toe venijnig uit de hoek kan komen. 'Bij inloopcentrum 
Dageraad van CAW Antwerpen in de Provinciestraat 
kunnen ze gelukkig even tot zichzelf komen.'

We houden halt op het Kievitplein. 'Af en toe spreken 
we hier straatslapers aan, maar vandaag is er niemand', 
scant Marc de omgeving. Na een paar uurtjes in de stati-
onsbuurt keren we terug richting het hoofdkwartier in de 
Appelmansstraat. Daar ontmoeten we Manu en Nancy, 
die ook samen een rondje door de stad maakten.

'We hebben onder meer gesproken met een Hongaarse 
man die in zijn wagen slaapt', blikt Nancy terug. 'In eer-
ste instantie wilde hij niet praten, later kwam hij wat los. 
Het is belangrijk dat dak- en thuislozen beseffen dat er 
mensen zijn die naar hen omkijken, mensen bij wie ze 
terechtkunnen. Het is vaak een werk van lange adem, 
maar opgeven doen we nooit.'

STEEDS MEER DAKLOZEN  
IN ANTWERPEN 
Het aantal daklozen in Antwerpen zit in stijgende lijn. De Gazet van Antwerpen van 26 augustus bericht 
hierover. Als Antwerpse organisatie wordt ook het Werk der Daklozen hiermee geconfronteerd.  
Daarom nemen we hieronder het artikel over.

“Het aantal daklozen in Antwerpen neemt toe. Cijfers zijn 
er niet, maar alle hulpverleners voelen het duidelijk aan. 
Vrijdag hielden ze een overleg over het probleem. Wij gin-
gen op pad met de hulpverleners van het Outreach-team 
van CAW Antwerpen. Zij gaan wekelijks de straat op om 
daklozen te bezoeken en te helpen. Ze leggen proactief 
contact met de kwetsbare mensen om hen stap voor stap 
vooruit te helpen. 'Het is vaak een werk van lange adem, 
maar opgeven doen we nooit.'

Klokslag halfzeven op een doordeweekse dag. Terwijl de 
Koekenstad rustig ontwaakt, zijn Marc Huygen (54), Erik 
De Brabander (51), Nancy en Manu al druk in de weer. Op 
het kantoor van het CAW in de Appelmansstraat maken 
de leden van het Outreach-team zich op voor hun ronde. 
Drie keer per week gaan ze op zoek naar dak- en thuis-
loze mensen. Ze knopen een gesprek aan om met hen in 
contact te treden en hen een begeleiding aan te bieden 
rond de verschillende levensdomeinen waarmee ze in de 
problemen zijn geraakt. Daarbij maken ze ook gebruik van 
foldertjes waarop informatie staat over onder meer dag-
centra en plaatsen waar ze een maaltijd kunnen nuttigen. 

Hapje en drankje
Gewapend met folders, een volle thermos koffie, suiker-
wafels en sandwiches met kaas trekken Marc en Erik de 

straat op. 'De ideale manier om het ijs te breken', vertelt 
Marc. 'Als we ons voorstellen, dringen we binnen in de 
privacy van de mensen. Niet iedereen is daar happig op. 
Maar met een hapje en drankje verlagen we de drempel.'

Ondertussen dalen we af richting de fietsenstalling onder 
het Koningin Astridplein. Een plaats met aantrekkings-
kracht voor dak- en thuisloze mensen. 'Al is het niet meer 
de hotspot van weleer', stelt Erik. Maar zowel habitués 
als nieuwe gezichten vinden nog steeds vlot hun weg 
naar de ‘-1’.

Geschenk uit de hemel
Vrijwel meteen treffen we vier spichtige mannen aan, ver-
scholen in een hoekje tegenover het fietspunt. Ze brachten 
de nacht door op een flinterdun stuk karton, gewikkeld in 
een licht deken en bevoorraad met enkele flesjes ener-
giedrank. De koffie en sandwiches die Erik en Marc hen 
aanreiken, lijken een geschenk uit de hemel.

Het kwartet stelt zich constructief op en vertelt de hulp-
verleners hoe het in deze precaire situatie is beland. Met 
de beste bedoelingen biedt een van hen een sigaret aan, 
terwijl hij zijn eigen peuk netjes uitdooft in een asbak. Erik 
en Marc bedanken vriendelijk, laten foldertjes achter en 
nemen afscheid van het gezelschap.

© ID/ Jan Van der Perre



VOOR EEN VERNIEUWDE 
DYNAMISCHE ORGANISATIE
Het Werk der Daklozen bestaat dit jaar precies een eeuw als feitelijke werking en 85 jaar als vzw! Onze 
site in de Blindestraat 6-8 transformeerde geleidelijk aan tot het multifunctioneel centrum De Plataan. Ze 
omvat: 

• Het inloopcentrum ’De Noen’ op het gelijkvloers, met 
de professionele keuken die, mede dankzij de inzet 
van de vrijwilligers van De Steenhouwer, ten dienste 
staat van verschillende sociale organisaties;

• De sociale bakkerij die functioneert als arbeidszorg-
centrum; 

• De doorstroomstudio’s van ‘De Moerbei’; 

• De bureelruimtes voor het Centrum Algemeen Welzijn; 

• De opvangplaatsen voor thuislozen. 

Die laatste functie stopt definitief midden volgend jaar 
omdat de opvang van thuislozen niet meer in grote 
opvangcentra, maar via individuele begeleiding wordt 
georganiseerd. De verdiepingen van onze gebouwen 
komen daardoor leeg te staan en vragen een nieuwe 
invulling. Gezien de grote nood aan betaalbare woningen 
geven we prioriteit aan erkende vluchtelingen. Daartoe 
gaan we intensief samenwerken met Mondiale Werken 

en het Protestants Sociaal Centrum (PSC): twee vzw’s 
met veel ervaring in het werken met vluchtelingen. 

Samen met de vzw Mondiale Werken willen we nog voor 
het einde van dit kalenderjaar een tiental alleenstaande 
erkende vluchtelingen een plek geven in onze voorbouw. 
Dat vergt een beperkte renovatie van twee verdiepingen 
om de te kleine slaapkamers uit te breiden, het sanitair 
te moderniseren en twee nieuwe gemeenschapsruimtes 
met keuken te installeren. Deze verbouwing en opfris-
sing kost geld. We hopen op uw milde giften om dit te 
kunnen realiseren! 

Ook de samenwerking met het PSC krijgt stilaan vorm. 
Het PSC was al langer van plan haar vzw-statuten te actu-
aliseren. Vanuit een boeiende dialoog met ons bestuur 
kiezen ze ervoor om zich daarbij te laten inspireren door 
onze statuten die we al in 2018 actualiseerden. Daarmee 
komen de visie en doelstellingen van onze beide vzw’s 
helemaal op eenzelfde lijn te staan. Een belangrijke zin 

in de nieuwe statuten van onze vzw’s is de volgende: 
“Zowel de christelijke levensbeschouwing, die aan de 
grondslag ligt van de vereniging, als de andere levens-
beschouwingen vinden hun plaats in de werking van de 
vereniging en zijn een meerwaarde in het realiseren van 
de organisatiedoelstellingen.” 

Het PSC heeft bovendien een lange traditie in het wer-
ken vanuit de presentie-benadering. Wat dit inhoudt kan 
u lezen in een artikel van dit nummer over hun vluchte-
lingenjongerenwerking. Presentie is in essentie een 
liefdevolle bejegening van de ander - wat ook zijn/haar 
voorgeschiedenis en situatie is - om met elkaar te komen 
tot menselijke en rechtvaardige verhoudingen. Met het 
Werk der Daklozen willen we vanuit deze gezamenlijke 

mensvisie verder vorm geven aan onze werking. Daarom 
overweegt het bestuur van het Werk der Daklozen onze 
vzw volledig te integreren in die van het PSC. Om in 
de komende jaren verder te kunnen functioneren als 
daadkrachtige organisatie bundelen we de krachten en 
verbreden we ons draagvlak voor een bredere dyna-
mische organisatie. 

Dit is een belangrijke keuze die we willen aftoet-
sen bij onze achterban. Voel u vrij om te reageren op 
cools.bob@gmail.com met steunbetuigingen, kritische 
bemerkingen, vragen of suggesties. Wij waarderen uw 
mening en betrokkenheid!

Bob Cools

Voorzitter Werk der Daklozen 

PSC JONGERENWERKING 
De Jongerenwerking van het Protestants Sociaal Centrum wil er zijn voor niet-begeleide nieuwkomers 
tussen de 17 en 25 jaar. Zij zijn alleen in Antwerpen en (bijna) meerderjarig, en dat betekent dat ze 
veelal op zichzelf een nieuw leven moeten opbouwen. Omdat het allesbehalve eenvoudig is hun eigen 
weg te vinden in een land waar ze niet zijn opgegroeid, probeert het PSC hierbij een brug te vormen.

Onze werking bestaat uit verschillende pijlers:
• Inloop: Alle jongeren zijn welkom om in de namid-

dagen langs te komen, ook al hebben ze geen vraag. 
We beantwoorden de nood aan contact, gezelligheid, 
vriendschap, een goed gesprek, schouderklopjes en 
zingeving.

• Vrije tijd: Veel nieuwkomers van onze doelgroep wil-
len zo snel mogelijk werk vinden, om zelf te leven en 
om geld naar hun familie te sturen. Toch willen zij ook 
iets doen waar ze zichzelf in kwijt kunnen. Bij het PSC 
helpen we jongeren zowel individueel met het vinden 

van een geschikte hobby als collectief door groeps-
activiteiten te organiseren om het vrijetijdsaanbod in 
Antwerpen te verkennen.

• Begeleiding: Samen met ons topteam van mede-
werkers en vrijwilligers proberen we de jongeren bij te 
staan en psychosociaal te ondersteunen bij moeilijk-
heden die zij ondervinden bij het leven in Antwerpen. Het 
vinden van een appartement? Huiswerkbegeleiding? 
Oriëntatie op opleiding of werk? Administratie? We 
proberen er voor hen te zijn bij kleine en grote vragen 
zodat ze stap per stap op eigen benen verder kunnen.

We zijn een gekende partner in het jeugdwerk en 
ontvangen via allerlei kanalen uitnodigingen, voor-
stellen tot samenwerken, ... Volgende observatie 
spreekt voor zich: In 2022 organiseerden wij met meer 
dan 20 (!) partners gemeenschappelijke activiteiten. 
De PSC Jongerenwerking is dus verre van een eiland en 
het is met een heus netwerk dat we in 2023 de rol willen 
opnemen van trekker van Nieuwkomers & Vrije Tijd in 
Antwerpen. We faciliteren hiervoor niet alleen een drie-
maandelijkse vergadering met onze partners. We blijven 
ook regelmatig in contact met opvangcentra, Lokale 
Opvanginitiatieven, scholen van het Onthaalonderwijs 
voor anderstalige kinderen, ... om als tussenpersoon 
nieuwe jongeren met vrijetijdsorganisaties te verbinden. 

Meer jongeren en meer partners en mogelijkheden zor-
gen ervoor dat we sneller en beter jongeren kunnen 
koppelen aan vrije tijd die hen niet enkel bezighoudt, 
maar ook laat groeien.

Een voorbeeld: Dit jaar werkten er op het Sfinks Festival 
meer dan 20 van onze jongeren mee! Zo spelen wij in 
op het tekort aan werkkrachten in de evenementensec-
tor. Verder konden onze jongeren ook aan de slag bij 
Linkerwoofer, Tomorrowland, en Zomer van Antwerpen.

Psychisch welzijn en vrije tijd zijn nauw verbonden. Dat 
inzicht zit in ons DNA. We staan hier zo resoluut achter 

omdat we elke dag zien hoe jongeren bij 
ons opfleuren en soms zelf niet lijken te 
beseffen hoe dat komt. Zoals een jongen 
het perfect verwoordde: "Elke keer als ik 
hier kom voel ik mij blij, ik snap niet goed 
waarom."

Onze inloop moet aanvoelen als een 
zondags bezoek aan de familie: luid, cha-
otisch, maar altijd een gezellige boel.

Maar vrije tijd is weinig waard zonder 
die andere pijler: sociale begeleiding. 
Collega Ayse Nur en Joke en Eva van het 
Adviescentrum Migratie, zorgen ervoor 
dat jongeren de bomen door het bureau-
cratische bos zien. En dat met grapjes en 
koekjes erbij! Het aantal jongeren dat in 
2022 begeleid werd nadert de 200. Nog 
maar eens een bewijs van het belang van 
onze jongerenwerking vanuit menselijk én 
maatschappelijk oogpunt.

De jongerenwerking heeft een doel voor 
ogen: helpen bij de synthese van nieuw-
komers en de Belgische samenleving. 
Met respect voor hun cultuur laten we hen 
kennis maken met onze cultuur en tonen 
we hen welke kansen ze hier kunnen grij-
pen. En vooral herinneren we hen eraan 
dat hun aanwezigheid hier het land beter 
kan maken.

We willen nog meer groeien naar een 
centrum waar andere organisaties langs-
komen om met onze jongeren in contact 
te komen. We willen van het PSC een sym-
bool in Antwerpen maken: één van hoop, 
van positiviteit, van een nieuwe start, de 
verpersoonlijking van een samenleving 
die alle culturele verschillen overbrugt 
met sport, cultuur, expressie, en op tijd 
en stond een goed gesprek met een tas 
thee erbij.

Blijft u graag op de hoogte van onze werking? 

Met de driemaandelijkse nieuwsbrief die u nu leest, 
informeren we u over onze werking.  
Eind dit kalenderjaar ronden we de 50ste jaargang af met het 
200ste nummer! Naast de digitale mailing naar 300 adressen 
verzenden we ons tijdschrift ook op papier naar meer dan 
3000 sympathisanten.  
Dat kost ons druk- en verzendingskosten. Om de ecologische 
en financiële impact te drukken, willen we geleidelijk aan meer 
inzetten op de digitale verspreiding van het tijdschrift.  
We rekenen daarvoor op uw medewerking.  
Daarom graag uw reactie.
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het perfect verwoordde: "Elke keer als ik 
hier kom voel ik mij blij, ik snap niet goed 
waarom."

Onze inloop moet aanvoelen als een 
zondags bezoek aan de familie: luid, cha-
otisch, maar altijd een gezellige boel.

Maar vrije tijd is weinig waard zonder 
die andere pijler: sociale begeleiding. 
Collega Ayse Nur en Joke en Eva van het 
Adviescentrum Migratie, zorgen ervoor 
dat jongeren de bomen door het bureau-
cratische bos zien. En dat met grapjes en 
koekjes erbij! Het aantal jongeren dat in 
2022 begeleid werd nadert de 200. Nog 
maar eens een bewijs van het belang van 
onze jongerenwerking vanuit menselijk én 
maatschappelijk oogpunt.

De jongerenwerking heeft een doel voor 
ogen: helpen bij de synthese van nieuw-
komers en de Belgische samenleving. 
Met respect voor hun cultuur laten we hen 
kennis maken met onze cultuur en tonen 
we hen welke kansen ze hier kunnen grij-
pen. En vooral herinneren we hen eraan 
dat hun aanwezigheid hier het land beter 
kan maken.

We willen nog meer groeien naar een 
centrum waar andere organisaties langs-
komen om met onze jongeren in contact 
te komen. We willen van het PSC een sym-
bool in Antwerpen maken: één van hoop, 
van positiviteit, van een nieuwe start, de 
verpersoonlijking van een samenleving 
die alle culturele verschillen overbrugt 
met sport, cultuur, expressie, en op tijd 
en stond een goed gesprek met een tas 
thee erbij.

Blijft u graag op de hoogte van onze werking? 

Met de driemaandelijkse nieuwsbrief die u nu leest, 
informeren we u over onze werking.  
Eind dit kalenderjaar ronden we de 50ste jaargang af met het 
200ste nummer! Naast de digitale mailing naar 300 adressen 
verzenden we ons tijdschrift ook op papier naar meer dan 
3000 sympathisanten.  
Dat kost ons druk- en verzendingskosten. Om de ecologische 
en financiële impact te drukken, willen we geleidelijk aan meer 
inzetten op de digitale verspreiding van het tijdschrift.  
We rekenen daarvoor op uw medewerking.  
Daarom graag uw reactie.



VOOR EEN VERNIEUWDE 
DYNAMISCHE ORGANISATIE
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we hen welke kansen ze hier kunnen grij-
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dat hun aanwezigheid hier het land beter 
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bool in Antwerpen maken: één van hoop, 
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en stond een goed gesprek met een tas 
thee erbij.
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verzenden we ons tijdschrift ook op papier naar meer dan 
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inzetten op de digitale verspreiding van het tijdschrift.  
We rekenen daarvoor op uw medewerking.  
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REAGEREN KAN
Hebt u vragen of bedenkingen? Wilt u gewoon uw mening of een gedachte kwijt? 

U kan steeds reageren via eboonet@skynet.be.

Als u de voorkeur geeft aan pen en papier of de telefoon dan treft u ons op 
Het Werk der Daklozen, Aan de Rand, t.a.v. Etienne Boonet, Blindestraat 6, 2000 Antwerpen.  

Tel. 0475 26 05 70 

AAN DE RAND
Uitgave van het
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U KAN ONS HELPEN door ons project ‘renovatie van gebouwen WDD’ financieel te steunen. 
Wij danken u voor elke gift, hoe klein deze ook mag zijn!

VOOR GIFTEN ONDER 40 EURO EN/OF INDIEN U GEEN FISCAAL ATTEST WENST, kan u storten op rekening:

Bankrekening IBAN BE 23 4127 1725 8191
van HET WERK DER DAKLOZEN, BLINDESTRAAT 6, 2000 ANTWERPEN

* * * * * * *
GIFTEN VANAF 40 EURO KAN U (BINNEN EENZELFDE BUGERLIJK JAAR) AFTREKKEN VAN UW BELASTINGEN.

Hiervoor hebt u een fiscaal attest nodig. Dit attest kan u enkel bekomen als u stort op onze EIGEN PROJECTREKENING binnen de 
Koning Boudewijnstichting. De Stichting verleent de wettelijke fiscale vrijstelling aan schenkers die via onze eigen projectrekening giften 

doen. U kan storten op rekening: 

Bankrekening BE10-0000-0000-0404 
van KONING BOUDEWIJNSTICHTING, BREDERODESTRAAT 21, 1000 BRUSSEL

Mededeling: 623/3706/30039

© ID/ Jan Van der Perre

Voorzichtig positief
Iets verderop tuurt een iets oudere man in het oneindige. 
'Een bekend gezicht', aldus Marc. Wanneer zij polsen 
hoe het gaat, knikt de Nederlander voorzichtig positief. 
De koffie en sandwich smaken hem, zoveel is duidelijk. 
'Hij komt regelmatig naar inloopcentrum De Dageraad', 
zegt Erik. 'In zijn thuisland worstelde hij met de aan-
klampende manier waarop de psychiatrie er werkt. Hij 
vluchtte weg en belandde zo in deze netelige situatie. 
Maar ondertussen weet hij waar hij terechtkan voor 
hulp', stelt Erik positief.

Vlak bij de uitgang richting het metrostation ligt een per-
soon onder een fietsparkeerplaats. Erik tracht hem via 
enkele kordate 'goedemorgen' wakker te maken, maar 
de man slaapt diep. 'In zo’n geval forceren we niets en 
laten we onze informatiefiches achter.'

Via het Centraal Station gaat het vervolgens richting de 
ondergrondse parking aan het Kievitplein. In de trappen-
hal stuiten we op een Poolse jongeman. 'Ik ken de 
plaatsen en heb geen extraatjes nodig', geeft hij kordaat 
maar beleefd aan.

Iets hogerop ligt een duo zijn roes uit te slapen. De man 
ligt met zijn rug op een flinterdunne mat, de vrouw laat 
haar lichaam rusten op het zijne. 'We gaan straks naar de 
Dageraad', zegt hij met een krakende stem. Erik gebaart 
om voort te gaan. Hij kent het koppel en weet dat het af 
en toe venijnig uit de hoek kan komen. 'Bij inloopcentrum 
Dageraad van CAW Antwerpen in de Provinciestraat 
kunnen ze gelukkig even tot zichzelf komen.'

We houden halt op het Kievitplein. 'Af en toe spreken 
we hier straatslapers aan, maar vandaag is er niemand', 
scant Marc de omgeving. Na een paar uurtjes in de stati-
onsbuurt keren we terug richting het hoofdkwartier in de 
Appelmansstraat. Daar ontmoeten we Manu en Nancy, 
die ook samen een rondje door de stad maakten.

'We hebben onder meer gesproken met een Hongaarse 
man die in zijn wagen slaapt', blikt Nancy terug. 'In eer-
ste instantie wilde hij niet praten, later kwam hij wat los. 
Het is belangrijk dat dak- en thuislozen beseffen dat er 
mensen zijn die naar hen omkijken, mensen bij wie ze 
terechtkunnen. Het is vaak een werk van lange adem, 
maar opgeven doen we nooit.'

STEEDS MEER DAKLOZEN  
IN ANTWERPEN 
Het aantal daklozen in Antwerpen zit in stijgende lijn. De Gazet van Antwerpen van 26 augustus bericht 
hierover. Als Antwerpse organisatie wordt ook het Werk der Daklozen hiermee geconfronteerd.  
Daarom nemen we hieronder het artikel over.

“Het aantal daklozen in Antwerpen neemt toe. Cijfers zijn 
er niet, maar alle hulpverleners voelen het duidelijk aan. 
Vrijdag hielden ze een overleg over het probleem. Wij gin-
gen op pad met de hulpverleners van het Outreach-team 
van CAW Antwerpen. Zij gaan wekelijks de straat op om 
daklozen te bezoeken en te helpen. Ze leggen proactief 
contact met de kwetsbare mensen om hen stap voor stap 
vooruit te helpen. 'Het is vaak een werk van lange adem, 
maar opgeven doen we nooit.'

Klokslag halfzeven op een doordeweekse dag. Terwijl de 
Koekenstad rustig ontwaakt, zijn Marc Huygen (54), Erik 
De Brabander (51), Nancy en Manu al druk in de weer. Op 
het kantoor van het CAW in de Appelmansstraat maken 
de leden van het Outreach-team zich op voor hun ronde. 
Drie keer per week gaan ze op zoek naar dak- en thuis-
loze mensen. Ze knopen een gesprek aan om met hen in 
contact te treden en hen een begeleiding aan te bieden 
rond de verschillende levensdomeinen waarmee ze in de 
problemen zijn geraakt. Daarbij maken ze ook gebruik van 
foldertjes waarop informatie staat over onder meer dag-
centra en plaatsen waar ze een maaltijd kunnen nuttigen. 

Hapje en drankje
Gewapend met folders, een volle thermos koffie, suiker-
wafels en sandwiches met kaas trekken Marc en Erik de 

straat op. 'De ideale manier om het ijs te breken', vertelt 
Marc. 'Als we ons voorstellen, dringen we binnen in de 
privacy van de mensen. Niet iedereen is daar happig op. 
Maar met een hapje en drankje verlagen we de drempel.'

Ondertussen dalen we af richting de fietsenstalling onder 
het Koningin Astridplein. Een plaats met aantrekkings-
kracht voor dak- en thuisloze mensen. 'Al is het niet meer 
de hotspot van weleer', stelt Erik. Maar zowel habitués 
als nieuwe gezichten vinden nog steeds vlot hun weg 
naar de ‘-1’.

Geschenk uit de hemel
Vrijwel meteen treffen we vier spichtige mannen aan, ver-
scholen in een hoekje tegenover het fietspunt. Ze brachten 
de nacht door op een flinterdun stuk karton, gewikkeld in 
een licht deken en bevoorraad met enkele flesjes ener-
giedrank. De koffie en sandwiches die Erik en Marc hen 
aanreiken, lijken een geschenk uit de hemel.

Het kwartet stelt zich constructief op en vertelt de hulp-
verleners hoe het in deze precaire situatie is beland. Met 
de beste bedoelingen biedt een van hen een sigaret aan, 
terwijl hij zijn eigen peuk netjes uitdooft in een asbak. Erik 
en Marc bedanken vriendelijk, laten foldertjes achter en 
nemen afscheid van het gezelschap.

© ID/ Jan Van der Perre
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Hebt u vragen of bedenkingen? Wilt u gewoon uw mening of een gedachte kwijt? 

U kan steeds reageren via eboonet@skynet.be.
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Iets verderop tuurt een iets oudere man in het oneindige. 
'Een bekend gezicht', aldus Marc. Wanneer zij polsen 
hoe het gaat, knikt de Nederlander voorzichtig positief. 
De koffie en sandwich smaken hem, zoveel is duidelijk. 
'Hij komt regelmatig naar inloopcentrum De Dageraad', 
zegt Erik. 'In zijn thuisland worstelde hij met de aan-
klampende manier waarop de psychiatrie er werkt. Hij 
vluchtte weg en belandde zo in deze netelige situatie. 
Maar ondertussen weet hij waar hij terechtkan voor 
hulp', stelt Erik positief.

Vlak bij de uitgang richting het metrostation ligt een per-
soon onder een fietsparkeerplaats. Erik tracht hem via 
enkele kordate 'goedemorgen' wakker te maken, maar 
de man slaapt diep. 'In zo’n geval forceren we niets en 
laten we onze informatiefiches achter.'

Via het Centraal Station gaat het vervolgens richting de 
ondergrondse parking aan het Kievitplein. In de trappen-
hal stuiten we op een Poolse jongeman. 'Ik ken de 
plaatsen en heb geen extraatjes nodig', geeft hij kordaat 
maar beleefd aan.

Iets hogerop ligt een duo zijn roes uit te slapen. De man 
ligt met zijn rug op een flinterdunne mat, de vrouw laat 
haar lichaam rusten op het zijne. 'We gaan straks naar de 
Dageraad', zegt hij met een krakende stem. Erik gebaart 
om voort te gaan. Hij kent het koppel en weet dat het af 
en toe venijnig uit de hoek kan komen. 'Bij inloopcentrum 
Dageraad van CAW Antwerpen in de Provinciestraat 
kunnen ze gelukkig even tot zichzelf komen.'

We houden halt op het Kievitplein. 'Af en toe spreken 
we hier straatslapers aan, maar vandaag is er niemand', 
scant Marc de omgeving. Na een paar uurtjes in de stati-
onsbuurt keren we terug richting het hoofdkwartier in de 
Appelmansstraat. Daar ontmoeten we Manu en Nancy, 
die ook samen een rondje door de stad maakten.

'We hebben onder meer gesproken met een Hongaarse 
man die in zijn wagen slaapt', blikt Nancy terug. 'In eer-
ste instantie wilde hij niet praten, later kwam hij wat los. 
Het is belangrijk dat dak- en thuislozen beseffen dat er 
mensen zijn die naar hen omkijken, mensen bij wie ze 
terechtkunnen. Het is vaak een werk van lange adem, 
maar opgeven doen we nooit.'

STEEDS MEER DAKLOZEN  
IN ANTWERPEN 
Het aantal daklozen in Antwerpen zit in stijgende lijn. De Gazet van Antwerpen van 26 augustus bericht 
hierover. Als Antwerpse organisatie wordt ook het Werk der Daklozen hiermee geconfronteerd.  
Daarom nemen we hieronder het artikel over.

“Het aantal daklozen in Antwerpen neemt toe. Cijfers zijn 
er niet, maar alle hulpverleners voelen het duidelijk aan. 
Vrijdag hielden ze een overleg over het probleem. Wij gin-
gen op pad met de hulpverleners van het Outreach-team 
van CAW Antwerpen. Zij gaan wekelijks de straat op om 
daklozen te bezoeken en te helpen. Ze leggen proactief 
contact met de kwetsbare mensen om hen stap voor stap 
vooruit te helpen. 'Het is vaak een werk van lange adem, 
maar opgeven doen we nooit.'

Klokslag halfzeven op een doordeweekse dag. Terwijl de 
Koekenstad rustig ontwaakt, zijn Marc Huygen (54), Erik 
De Brabander (51), Nancy en Manu al druk in de weer. Op 
het kantoor van het CAW in de Appelmansstraat maken 
de leden van het Outreach-team zich op voor hun ronde. 
Drie keer per week gaan ze op zoek naar dak- en thuis-
loze mensen. Ze knopen een gesprek aan om met hen in 
contact te treden en hen een begeleiding aan te bieden 
rond de verschillende levensdomeinen waarmee ze in de 
problemen zijn geraakt. Daarbij maken ze ook gebruik van 
foldertjes waarop informatie staat over onder meer dag-
centra en plaatsen waar ze een maaltijd kunnen nuttigen. 

Hapje en drankje
Gewapend met folders, een volle thermos koffie, suiker-
wafels en sandwiches met kaas trekken Marc en Erik de 

straat op. 'De ideale manier om het ijs te breken', vertelt 
Marc. 'Als we ons voorstellen, dringen we binnen in de 
privacy van de mensen. Niet iedereen is daar happig op. 
Maar met een hapje en drankje verlagen we de drempel.'

Ondertussen dalen we af richting de fietsenstalling onder 
het Koningin Astridplein. Een plaats met aantrekkings-
kracht voor dak- en thuisloze mensen. 'Al is het niet meer 
de hotspot van weleer', stelt Erik. Maar zowel habitués 
als nieuwe gezichten vinden nog steeds vlot hun weg 
naar de ‘-1’.

Geschenk uit de hemel
Vrijwel meteen treffen we vier spichtige mannen aan, ver-
scholen in een hoekje tegenover het fietspunt. Ze brachten 
de nacht door op een flinterdun stuk karton, gewikkeld in 
een licht deken en bevoorraad met enkele flesjes ener-
giedrank. De koffie en sandwiches die Erik en Marc hen 
aanreiken, lijken een geschenk uit de hemel.

Het kwartet stelt zich constructief op en vertelt de hulp-
verleners hoe het in deze precaire situatie is beland. Met 
de beste bedoelingen biedt een van hen een sigaret aan, 
terwijl hij zijn eigen peuk netjes uitdooft in een asbak. Erik 
en Marc bedanken vriendelijk, laten foldertjes achter en 
nemen afscheid van het gezelschap.
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